
Auteur in de kijker: Marc Terreur 

Het is met een bijzonder groot genoegen dat ik de auteur in de kijker 
blogpost nieuw leven inblaas met een bijzondere schrijver: 
Marc Terreur.  

Ik ken Marc al bijna 22 jaar als collega. Ik wist dat hij ook heel  
bekend is als gitaarbouwer en zanger. Ik had een beetje schrik om zijn 
boeken te lezen en te reviewen omdat ik, als ik een verhaal niet leuk vond, 
het eerlijk moest zeggen. Gelukkig was mijn angst totaal ongegrond. 
 
Zowel de verhalen in het Nederlands als Hare Halfway in het Engels 
zijn pareltjes in de kinder- en jeugdliteratuur met telkens een mooie 
les erin.  

Omdat het nu ook Jeugdboekenmaand is, wil ik voorstellen om allemaal 
even kennismaken met de schrijver: Marc Terreur.   

 

 

Marc Terreur met zijn boek "Understanding Guitars" 
in een van de bijzonderste boekhandels van Sint-Niklaas 

 

 

Wie is Marc Terreur? 

Liefhebbende partner, vader en opa. Luisterend oor. Perfectionist in mijn gitarenatelier. 

Gedreven leraar. Verder draait mijn leven rond creëren, op allerlei terreinen. Op mijn website 

www.marcterreur.com noem ik mezelf een ondermeerpersoon. 

 

Wat geeft je inspiratie? 

Muziek, maar dat komt hierna nog aan bod. 

Slapen! Geen grap: ik heb al meerdere gedichten gedroomd. Niet dat ik ze dan maar woord 

voor woord hoef op te schrijven, maar de aanzet is er wel, en een enkele keer veel meer dan 

dat. 

http://www.marcterreur.com/


Vaak ook kleine voorvalletjes uit de realiteit. Zonder de plot van Haas Halfweg te verklappen: 

mijn eigen brievenbus heeft model gestaan. 

 

 

 

Bij Floortje Nachtegaal is het heel anders gegaan. Mijn vader vertelde weleens 

bedtijdverhaaltjes. Bekende dingen, zoals Hansje en Grietje, maar er was ook één sprookje bij 

dat ik achteraf nooit heb kunnen terugvinden. Dus mogelijk door hem bedacht? Helaas kon 

ik me daar maar één vage flard van herinneren. Op een goeie dag gaf ik mezelf een 

schrijfopdracht: bouw rond dat ene flinterdunne gegeven een compleet nieuw verhaal.  

 

 



Beïnvloedt muziek je werk? Schrijf je bijvoorbeeld op muziek? Kun je iets 

creëren in stilte? 

Muziek is ontzettend belangrijk voor mij. Een leven zonder kan ik me niet voorstellen. Ik 

speel zelf sinds mijn tiende, zat in massa’s groepjes, schrijf liedjes (tekst en muziek), breng 

muziek uit ... Dat gitarenambacht is duidelijk niet uit de lucht komen vallen. 

Als ik gitaren repareer klinkt daar bijna altijd muziek bij, maar schrijven met muziek lukt me 

niet. Dat vraagt complete concentratie, en dus ook complete stilte. Liedjes kunnen we wel 

inspireren, of terugvoeren naar een bepaald moment. Een tekst als Saterdag 

(https://azertyfactor.be/tekst-lezen/saterdag) is een goed voorbeeld. 

 

 

 

 

Heb je een bepaalde dagroutine?  

Dat lukt me niet, helaas. Elke dag is anders. Ik werk vijf halve dagen per week voor het 

stadsbestuur, gedeeltelijk ter plaatse, gedeeltelijk via thuiswerk. Soms doe ik namiddagen van 

tweeënhalf uur, een andere keer begin ik om kwart over zeven ’s ochtends en werk ik vijf uur 

door. Mijn gitarenatelier neemt de andere halve dagtaak in beslag, en méér: in de vooravond 

en op zaterdagochtend ontvang ik klanten die instrumenten komen brengen of ophalen, doe 

ik de boekhouding en onderhoud ik mijn websites en sociale media. 

In de tijd die dan nog overblijft probeer ik te schrijven, te koken, te lezen — en wat later op de 

avond een aflevering van een goeie serie te bekijken, of een stuk van een film (deel twee is 

dan voor de volgende dag). Tussendoor tracht ik samen met mijn vrouw een paar keer in de 

week een uurtje te wandelen, of te fietsen op een zonnige zondag. De rest van de familie is er 

natuurlijk ook nog, en zo kom ik telkens tot de conclusie: ik weet niet hoe ik het allemaal 

gefikst krijg. 

https://azertyfactor.be/tekst-lezen/saterdag


 

Sinds wanneer schrijf je al verhalen en wanneer heb je de stap gezet om echt te 

publiceren? 

Tegen mijn dertigste was ik klaar met wat mijn schrijversdebuut moest worden. Uitgeverij 

Dedalus zag 'een goeie roman-in-de-knop' maar trok een jaar en twee rewrites later alsnog de 

stekker uit mijn literaire droom. Van de weeromstuit begon ik gitaarbouw te studeren, en 

mijn leven ging een heel andere kant uit. Gitaren en muziek traden op het voorplan; ik 

schreef enkel nog liedjes, en artikelen in muziekmagazines. In 2015 kwam dan mijn blog 

Understanding Guitars, die uiteindelijk leidde tot het gelijknamige boek. 

Dat ik me ten langen leste opnieuw op het literaire pad begaf, is eerder toevallig gekomen. 

Eind 2016 heb ik een cd met kinderliedjes uitgebracht, De Wondere Wereld van Tucker 

Zimmerman (die is trouwens nog altijd verkrijgbaar, via mijn webshop op 

https://marcterreur.myshopify.com/). Maar goed, toen ik bezig was aan een vervolg, 

realiseerde ik me dat het verhaal dat ik daarvoor bedacht had beter op een andere manier tot 

zijn recht zou komen. Het werd Kleine Veritée Vuurvlieg, een scenario voor een animatiefilm. 

Ooit wil ik dat script nog herwerken tot een jeugdroman. 

Maar zo is de stap gezet. Er volgden inmiddels drie jeugdverhalen, waarvan ik er in 2020 

twee heb uitgebracht als e-boek — een van die twee nu ook als papieren boek. 

In 2021 heb ik me voor het eerst aan poëzie gewaagd. Mijn allereerste gedicht, Nesten, werd 

opgenomen in een bundel van de bib van Sint-Niklaas, en prijkte dit jaar als Weesgedicht op 

een raam in de Prins Albertstraat. Tussendoor belandde ik op de podia van de Nacht van de 

B(r)oze Dichters (2022) en Gedichtendag 2023. 

 

 

 

 

https://marcterreur.myshopify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uHx_RVHZQzc&list=PLkHmdhfiPsPn1oKt-GUgo9_zFZUEWJnqi
https://www.youtube.com/watch?v=uHx_RVHZQzc&list=PLkHmdhfiPsPn1oKt-GUgo9_zFZUEWJnqi
https://www.youtube.com/watch?v=jIjnxoSXiaU&list=PLkHmdhfiPsPnrjCu9vHr3sbehb5oYmrI3


Je verhaal naar de buitenwereld brengen geeft dat angst of vreugde? 

De beide. Het voltooien van een verhaal brengt een gigantische euforie teweeg, al begint 

meteen ook de twijfel: is het wel goed genoeg? Die tweespalt houdt een tijd aan: je e-boeken 

op Amazon zien staan is fantastisch, een papieren boek in handen houden nog veel meer. 

Maar hoe gaan lezers reageren? En bloggers zoals jij? Die spanning (‘angst’ is misschien een 

te groot woord) gaat pas liggen als je de eerste positieve recensies ontvangt. 

Slotsom: ik ben superblij. Tot nu toe kregen mijn beide verhalen alleen maar vijf sterren. Ook 

van jou dus. Bedankt, Kathleen! 

 

 

 

 

Wat zijn je favoriete boeken & muziekgenres?  

Vroeger verslond ik boeken, maar aangezien er geen 48 uur in een dag zitten, gaat het 

tegenwoordig meer met hapjes nu en dan. Sommige boeken dienen als research voor mijn 

schrijfwerk, bv. A Sideways Look at Time van Jay Griffiths, of Desert Solitaire van Edward 

Abbey. 

Daarnaast gaat mijn voorkeur uit naar de betere roman. Favorieten aanduiden is vreselijk, 

maar ooit zou ik zeker The World According to Garp genoemd hebben, een uitstekend 

verfilmd meesterwerk van John Irving, 

Ik heb de voorbije jaren ook genoten van werken van Paolo Cognetti, Roberto Camurri, Tom 

Lanoye en massaal veel anderen. Maar ik doe groot onrecht aan hen die ik hier niet vermeld.  

Ik lees ook weleens een boek over muziek, zoals Hoe muziek werkt van David Byrne, of 1971 

Never a Dull Moment, van David Hepworth. Of biografieën van muzikale helden! De foto 

hieronder spreekt boekdelen, ook over mijn gevarieerde muzikale smaak. Die gaat van 

symfonische rock tot singer-songwriter, en wat daar zoal tussenin zit. Alleen jazz is minder 

mijn ding, al heb ik dat zelf ooit gespeeld. 

 



 

 

 

Hoe is je passie voor gitaren en gitaarherstellingen begonnen?  

In de jaren ’70 vertoefde mijn zeven jaar oudere broer in de wereld van de folk. Hij sleet vele 

uren in Het Reservaat, een legendarisch café in de Sint-Niklase Nieuwstraat en verre 

voorloper van Muziekclub ’t Ey in Belsele. 

Edi kwam geregeld thuis met een instrument: gitaar, banjo, mandoline, viool ... Veel deed hij 

daar niet mee, maar ík probeerde alles uit en bleef eraan plakken voor de rest van mijn leven. 

Ik zal een jaar of tien geweest zijn, toen ik mijn eerste gitaarakkoorden leerde. 

We maken een grote sprong vooruit. Begin jaren ‘90 deed ik een tijdje aan houtbewerking: ik 

maakte al eens een kastje, maar sneed en beitelde ook beeldjes. Toen ik per toeval in de 

telefoongids stootte op het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw in Puurs, heb ik me 

onmiddellijk ingeschreven. Het was de ideale combinatie van twee hobby’s. 

Ik volgde er les van 1992 tot 1996 en ben zelfstandige in bijberoep geworden in 1995, toen ik 

Marcus Guitars & Basses heb opgericht (www.marcusguitars.be).  

 

 

http://www.marcusguitars.be/


Heb je andere hobby’s? 

Het kwam al aan bod: wandelen, fietsen, reizen, in een boek of film duiken (wat vaak ook een 

beetje reizen is). 

Afspreken met mijn zoon of een vriend doe ik graag aan de biljarttafel (carambole of 

snooker). Een leuke manier om bij te praten, vind ik. Soms wordt er meer gepraat dan 

gespeeld. 

 

Hoe zie je jezelf staan over X aantal jaar als  schrijver.  

Ik zou héél blij zijn mocht een erkende uitgeverij mijn werk willen publiceren. In de eerste 

plaats wegens de erkenning die dat zou inhouden, maar ook om praktische redenen. Nu 

verlies ik massaal veel tijd aan technische zaken zoals een boek ontwerpen, of een webshop 

configureren. En de administratie die er bij uitgeven komt kijken! Plus de boekhouding 

bijhouden, sociale media inzetten, adverteren ... 

Ja, samenwerken met een uitgever die je een deel van die dingen uit handen neemt, dat zou 

pas geweldig zijn. Want uiteindelijk hoop ik vooral op meer tijd om te schrijven. 

 

 

 

 

Gepost door Kathleen Van Lierop op 3/22/2023 07:51:00 a.m.  

https://www.blogger.com/profile/05714950998610116888
https://mycrazylifefullwithbooks.blogspot.com/2023/03/author-in-picture-marc-terreur.html

