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 Rudy Vandemoortele 
                                            1956 - 2026

 
 
Een warme dank aan allen die hem hebben omringd, gedragen, gekoesterd in liefde en vriendschap.      
Rouwadres: Familie Rudy Vandemoortele, p/a Uitvaartzorg Ghillemyn  
                       Bankstraat 52, 8560 Gullegem 
 
 
Mooie herinneringen aan Rudy of woorden van steun voor zijn familie 
kan je delen via www.ghillemyn-uitvaartzorg.be



  
Slaap zacht en rust nu... 

Rudy Vandemoortele 

Echtgenoot van Mia Devreese  
 

°Kortrijk, 25 januari 1956 - †Izegem, 16 januari 2026 
 

Oprichter D’Hoeve Gullegem  
Oprichter en gewezen voorzitter FC Gullegem 

Lid van de Landelijke Gilde  
 
 

Samen met jullie willen we graag mooie herinneringen ophalen aan Rudy 
tijdens de uitvaartplechtigheid op vrijdag 23 januari 2026 om 10.30 uur 

in de aula van Rouwcentrum Ghillemyn in Gullegem, Bankstraat 52   
Na de crematie mag hij voor altijd rusten bij zijn zoon  
op het urnenveld van de begraafplaats te Gullegem.  

Voor een stil moment bij Rudy bent u welkom  
bij Uitvaartzorg Ghillemyn in Gullegem, Bankstraat 52.  

Dit kan tijdens de week van 17 uur tot 19 uur,  donderdag tot 18 uur. 
 

  Rudy is, was en zal altijd door hen geliefd blijven. 
 
Zijn echtgenote:  
     Mia Devreese 
 
Zijn kinderen en kleinkinderen:  
     †Kristof Vandemoortele 

     Caroline en Stefaan Vandemoortele - Callens 
          Remi 
          Axelle 
 
Zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:  
     †Eric en Mariette Vandemoortele - Locquet en familie 
     Patric en †Rita Vandemoortele - Geldhof - Christine Lecointre en familie 
     Frans en Colette Devreese - Vandendriessche en familie 
     Guido Devreese en familie 
 
Delen mee in dit verdriet:   
     de families Vandemoortele - Maes en Devreese - Olivier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als lijden teveel wordt 

en leven doet pijn 

als de last te groot is 

om hier nog te zijn  

dan wordt een einde 

het begin van gemis 

loslaten uit liefde 

hoe zwaar het ook is


